
Gert Robijns – Zicht op Zee, 2021 (staal, spiegels)

Lara Mennes - �Dans l’ombre du coin perdu, 2012 (transparante fotoprint in kader)

Erik Odijk - �A meteorite named Erika, 2014 (houtskool en kleurkrijt op hout)

Stijn Cole - Sautadet 1:1, 2020 (waterval in brons)

Erik Odijk - �Verzamelplaats van Gedenkstenen voor Verloren Dierbaren, 2014 (stenen)

Will Beckers - Swinging outside the lines, 2020 (schommel)

Millo - Rebirth, 2019 (muurschildering gevel Heempark)

Nils Norman - �Picturesque Sketches: after Léon Becker, 2014 (wandschildering onder brug)

Kattevennen:

Johan Tahon – Perseus point, 2009 (brons)

Tomàs Saraceno – Gravitational Waves, 2017

Centrum:

Luciano Fabro – �Colonna di Genk, 2007 (marmer, puimsteen)

Mekhitar Garabedian - Tu, que me lees,…, 2018 (neon)
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Joseph Coosemans  
Molenvijver 1891 (olieverf op doek, 
Emile Van Dorenmuseum)

De Tervuurse kunstenaar Coosemans 
was een trouwe bezoeker van het 
kunstenaarsoord Genk en schilderde 
er zijn meesterwerken. Dit zicht over 
de Molenvijver in de moerassige 
vallei van de Dorpsbeek toont aan de 
horizon het dorpse Genck anno 1891, 
waar hij vaste klant was in Hôtel de la 
Cloche.

Jos De Mey 
Kozenhuisje (olieverf op paneel, 
Emile Van Dorenmuseum)

Op de kale, met heide begroeide 
helling van de Dorpsbeekvallei 
stond een kleine lemen boer-
derij. Ze kreeg de naam Kozen-
huisje, genoemd naar Johanna 
Vancosen, die er decennialang 
met haar echtgenoot woonde. Zij 
was de lijkaflegger van het dorp. 
Landschapschilder Armand Maclot 
noemde het dan ook het huisje van 
de vrouw van de dood

Les Roseaux 
(postkaart, Emile Van Dorenmuseum)

In het spoor van de honderden land-
schapschilders vonden tegen het einde 
van de 19e eeuw ook veel toeristen de 
weg naar Genk. Enkele van deze tijdelijke 
bezoekers, veelal uit de gegoede burge-
rij, bouwden er zelfs een vakantiewoning, 
dichtbij het dorpscentrum en de idylli-
sche Molenvijver. Les Roseaux was zo’n 
luxueuze vakantiewoning, die behoorlijk 
contrasteerde met de kleine Kempische 
hoeves in de onmiddellijke omgeving

Armand Maclot
Herfst aan de Molenvij-
ver (aquarel op papier, 
privécollectie)

Ook enkele kunstenaars 
bouwden een villa, uitkij-
kend over de Molenvijver. 
Villa Le Coin Perdu van 
Emile Van Doren is de 
bekendste. Ook de Ant-
werpse landschapschilder 
Armand Maclot bouwde 
er zijn nieuwe thuis en 
doopte het Maison Blan-
che. Zijn atelier keek uit 
over de Molenvijver, die 
een belangrijke rol kreeg 
in zijn werk.

Emile Van Doren
La neige au couchant (olieverf op 
doek, Emile Van Dorenmuseum)

Emile Van Doren trok nooit zonder 
zijn schildersattributen het Genkse 
landschap in, zelfs in de winter. Een 
van zijn meest geliefde schilders-
plekken lag hier, op een boog-
scheut van villa Le Coin Perdu. Met 
de blik naar het westen gericht 
vereeuwigde hij telkens weer de 
spiegelende Molenvijver bij zonson-
dergang, met de kerktoren van het 
dorpje Genk aan de horizon.

Léon Becker 
Lentevuurspin (uit Les Arachnides de 
Belgique)

Landschapschilder, arachnoloog en 
schrijver/illustrator van kinderboeken: 
Léon Becker was van vele markten thuis. 
Hij beschreef in zijn standaardwerk over 
Belgische spinnen in 1896 de lentevuur-
spin, wiens achterlijf een beetje aan een 
lieveheersbeestje doet denken. Deze spin 
was op Belgische bodem tot dan enkel 
in Genk aangetroffen. Daarna bleef het 
beestje op Belgische grond onvindbaar, 
tot een herontdekking op de heide in 
Lommel in 2009. Kunstenaar Nils Norman 
liet zich inspireren door het werk van Be-
cker voor de imposante muurschildering 
onder de brug over de Oosterring.

Emile Van Doren 
Treintje van 4 uur (olieverf op doek, 
Emile Van Dorenmuseum)

De komst van de trein in 1874 beteken-
de de definitieve doorbrak van Genk 
als station d’artistes. Het treinspoor 
verbond Hasselt met Maaseik, met een 
halte in het dorpscentrum van Genk. 
Eind jaren ’60 werd de in ongebruik 
geraakte treinbedding gebruikt voor de 
aanleg van de Europalaan.

Henriette Rolin
Lagrange - Huis tussen de bomen (pot-
lood op papier, privécollectie)

De familie Rolin, waarvan velen met groot 
artistiek talent, kwam kwam al jaren 
lang op vakantie in Genk. Ze waren vaste 
klanten in Hôtel des Artistes, waar ze 
vriendschap sloten met Emile Van Doren 
en Cidonie Raikem. Toen ze in 1909 deze 
bescheiden vakantiewoning bouwden 
werden ze zelfs buren.  Vele zomers lang 
vond de artistieke familie inspiratie in 
Genk en zijn landschap, zoals ook schrijf-
ster Dominique Rolin.

Het huis tussen 
de bomen



W
A

N
D

EL
KA

A
RT

In
 d

e 
vo

et
sp

or
en

 v
an

…

He
t E

m
ile

 V
an

 D
or

en
m

us
eu

m
 is

 o
pe

n 
va

n 
do

nd
er

da
g 

to
t e

n 
m

et
 z

on
da

g 
va

n 
14

 to
t 1

8 
uu

r. 
Tu

ss
en

 1 
no

ve
m

be
r e

n 
1 m

aa
rt

 s
lu

ite
n 

de
 d

eu
re

n 
om

 17
 u

ur
.

To
eg

an
g 

to
t h

et
 E

m
ile

 V
an

 D
or

en
m

us
eu

m
 is

 g
ra

tis
.

M
aa

k 
ee

n 
af

sp
ra

ak
 v

oo
r e

en
 g

ro
ep

sb
ez

oe
k 

of
 -

w
an

de
lin

g 
m

et
 g

id
s 

(€
 7

0,
 m

ax
. 1

5 
de

el
ne

m
er

s 
pe

r g
ro

ep
).

EM
IL

E 
V

A
N

 D
O

RE
N

M
US

EU
M

H
ui

s 
va

n 
la

nd
sc

ha
p 

en
 k

un
st

He
nr

i D
ec

le
en

es
tr

aa
t 2

1 –
 3

60
0 

G
en

k
em

ile
.v

an
do

re
n@

ge
nk

.b
e 

- 
+3

2 
(0

)8
9 

85
 6

0 
12

w
w

w
.e

m
ile

va
nd

or
en

m
us

eu
m

.b
e 

 St
ijn

 C
ol

e 
– 

Sa
ut

ad
et

 1:
1, 

20
20

 (b
ro

ns
) 

M
et de w

andeling IN
 D

E V
O

ETSPO
REN

 V
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N
…

 nodigen w
e je uit G

enk en zijn 
landschap te ontdekken, in de voetsporen van historische en hedendaagse 
kunstenaars die er sinds het m

idden van de 19de eeuw
, en vandaag nog steeds, 

inspiratie vonden.

D
e w

andeling leidt je van villa Le C
oin Perdu, vandaag het Em

ile Van 
D

orenm
useum

, langs de M
olenvijver naar het Heem

park en terug. O
p enkele 

plekken sta je even stil en kijk je door ogen van een kunstenaar naar het 
landschap dat inspireerde tot de creatie van een bijzonder kunstw

erk. 

Praktisch
Start- en eindpunt is het Em

ile V
an D

orenm
useum

. 
H

uis van landschap en kunst

D
e w

andeling is ongeveer 3 kilom
eter lang. Je kan de w

andeling ook 
uitbreiden door het centrum

 van G
enk in te trekken of verder door te 

w
andelen richting Kattevennen (toegangspoort N

ationaal Park Hoge 
Kem

pen) en daar de Stokkenm
annenw

andeling te volgen.

Er is een alternatieve route voor rolstoelen / buggy’s. 
D

eze is aangeduid op de w
andelkaart.

D
oe de w

andeling m
et de ErfgoedApp voor nog m

eer 
achtergrondinform

atie en beelden. 

		


D
ow

nload de ErfgoedApp via G
oogle Play  

		


of de Apple App Store.

G
enk, een station d’artistes, 

gisteren en vandaag.

In de 19de eeuw
 w

as G
enk - toen nog geschreven als G

enck - een uitgestrekt 
Kem

pisch boerendorp. Rond het kleine dorpscentrum
 lagen verschillende 

gehuchten, uitgestrooid te m
idden van w

eidse landschappen, zom
pige 

m
oerasgronden, ontelbare spiegelende vijvers en uitgestrekte heidegronden. 

Vóór 1874 stopte er geen trein en w
as de postkoets het enige vervoerm

iddel 
om

 er te geraken. M
aar dat w

eerhield kunstenaars er niet van om
 rond 1840 

op ontdekkingstocht te gaan naar dit verdoken schildersparadijs. O
p hetzelfde 

m
om

ent ontdekten ook natuurw
etenschappers allerhande het ongerepte 

landschap. Hôtel de la C
loche, en later Hôtel des Artistes, w

aren hun geliefkoosde 
verblijfsplaatsen.

In een eeuw
 tijd bezochten m

eer dan vierhonderdvijftig landschapsschilders en 
-fotografen het Kem

pendorp. Zij m
aakten G

enk tot een kunstenaarsdorp 
pur sang. 

D
e bijzondere geschiedenis van het kunstenaarsoord G

enk staat centraal in 
de w

erking van het Em
ile Van D

orenm
useum

. Als huis van landschap en kunst 
bouw

t het verder op deze bijzondere geschiedenis. Hedendaagse kunstenaars 
w

orden uitgenodigd zich te laten inspireren door G
enk en zijn landschap 

vandaag. Sam
en m

et tal van andere kunstenaars en artistieke partners m
aken 

ze van G
enk, ook vandaag, een inspiratievol kunstenaarsoord.

Sofie M
uller 

Tableau V
ivant, 2011 (brons, geknotte plataan) 

©
C

hristophe V
ander Eecken

Bob G
érard 

En plein air, 1931 (aquarel op papier)

“� In een eeuw
 tijd bezochten 

m
eer dan vierhonderdvijftig 

landschapsschilders en 
-fotografen het Kem

pendorp. 
Zij m

aakten G
enk tot  

een kunstenaarsdorp  
pur sang. 

Erik O
dijk  

V
erzam

elplaats van gedenkstenen voor verloren  
dierbaren, 2014 ©

Kristof V
rancken


